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Ooit was Buren een boerendorp, met een schooltje, een paar winkeltjes en vooral veel 

boerderijen. Tegenwoordig is het een plek waar oud en nieuw mooi samenkomen. Je 

voelt er nog steeds dat dorpsgevoel, maar nu met winkels, restaurants, accommodaties 

en het pleintje met het bekende beeld van Ritskemooi. Wie verder kijkt, ontdekt dat het 

dorp ook een aantal leuke activiteiten te bieden heeft. Ga mee op een excursie naar de 

eendenkooi of ga vissen bij de forellenvijvers. Ook leuk is een bezoek aan het 

Landbouw- en Juttersmuseum of loop de historische wandeling.

Op de andere zijde van deze folder vind je een overzicht van activiteiten, restaurants, 

winkels en de route van de historische wandeling.

          Het Landbouw- en Juttersmuseum
De boerenbedrijven zijn inmiddels uit het dorp verdwenen. Nieuwe stallen kwamen in 

het buitengebied, maar veel oude gebouwen bleven gewoon staan. Eén daarvan is nu 

het Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude. Hier kun je nog steeds zien hoe het 

boerenleven er vroeger aan toeging. De boerderij op de hoek van de Hoofdweg en 

Meester Oudweg stamt waarschijnlijk uit 1754. In elk geval stond het er al in 1792, toen 

Willem Theunis Metz er werd geboren – die later nog in het leger van Napoleon diende.

Na het overlijden van de laatste bewoner is het boerderijtje opgeknapt en omgetoverd 

tot museum. De huidige uitstraling kreeg het pand pas in 1908. De bouwstijl is typisch 

voor Buren: een woondeel met twee kamers, gescheiden door een smalle gang. Aan de 

zuidkant vind je de stijlkamer met een schouw en een bedstedenwand. 

Daarachter: twee bedsteden met daartussen een zogenaamde peeskamer.

De Driesprong
Het pand stamt uit 1577 en deed tot 

1985 vooral dienst als boerderij. Rond 
1900 woonden hier robbenjager Jaapje 
Molenaar en zijn broer Jacob met zijn 

gezin. Na Jacobs overlijden opende 
zijn vrouw in de jaren dertig een 

huiskamerkroeg. Klein, maar gezellig.

Zoon Jan hield de boerderij draaiende 
tot 1985. In 1990 begonnen zijn dochter 

Tineke en haar man Piet Kooiker een 
cafetaria in het voorhuis. Dat groeide in 

1995 uit tot café-eethuis en in 2004 werd 
het een volwaardig eetcafé. 

School
In 1827 kreeg Buren een basisschool, 

met daar direct naast een woning 
voor de onderwijzer. De school stond 
aan de Dorpsweg, de straat die we nu 

kennen als de Hoofdweg. Toen het 
gebouw in 1892 te bouwvallig werd, 
is het gesloopt en op dezelfde plek 

opnieuw opgebouwd.

In 1949 kocht de familie 
Brouwer het pand en maakte er 

hotel-café-restaurant De Klok van. 
In 1962 kwam ook de voormalige 

onderwijzerswoning erbij. Van 
leslokaal naar logies dus.

          De Zuivelfabriek
Op de hoek bij het Fabriekspad en de Esther Meindertsstraat stond ooit de 

zuivelfabriek. In 1911 werd hier de Coöperatieve Handkracht-Roomboterfabriek 

opgericht. In 1943 legde de bezetter de productie stil; alle melk moest naar de nieuwe 

stoomfabriek in Hollum. Drie jaar later sloot de fabriek definitief. Het is nu een 

woonhuis. De naam Fabriekspad houdt de herinnering aan de fabriek levend.

Welkom in Buren
Ti

p:
 w

an
de

l d
e 

hi
st

or
is

ch
e 

ro
ut

e 
do

or
 B

ur
en

!  
Je

 v
in

dt
 d

ez
e 

ro
ut

e 
op

de
 p

la
tt

eg
ro

nd
 a

an
 d

e 
an

de
re

 z
ijd

e.

          Het winkeltje van Antke Trien
Een bekend begrip in Buren: het winkeltje van Antke Trien, oftewel Anne de Jong en 

Catharina Metz. Het pand aan de Strandweg begon ooit als boerderij met schuur en 

koestal. Nieuwe bewoners maakten er een huis van en voegden de bekende 

kruidenierzaak toe aan de straatzijde. In de jaren zeventig sloot het en werd het later 

gesloopt. Tegenover het winkeltje woonden de bekende broers Ké en Dit Metz. Hun 

boerderijtje staat er nog steeds, op de hoek. Tijdens het melken zongen ze Gregoriaanse 

kerkliedjes. 
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01. Buren’s snackbar 

02. Restaurant- Hotel de Klok

03. Eetcafe De Driesprong

04. Cafe Pizzeria De Branding

05. Burgermeesters van Ameland

06. Snack Counter

07. Restaurant StrAnders

08. Restaurant De Huyskamer

09. Snackhuys

10. Strandpaviljoen ‘t Strandhuys

11. Snackbar ‘t Hoekje

12. Restaurant ‘t Koaikershuus

13. Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude

14. Eendenkooi Buren (tijdens excursies)

15. Forellenvisvijvers en Meervalkwekerij ‘t Nijlân

16. Zwembad, padelbaan en fitness Klein Vaarwater

17. Midgetgolf, bowling en indoor speeltuin Klein Vaarwater

18. Strandritten Joh. de Jong

21. Smaak Ameland

22. Slagerij Max's Meat

23. Primera Ameland

24. Hello You Baby en Kinderboetiek

25. Slijterij De Klok

26. Cadeauwinkel De Kiekduun

27. Supermarkt Spar Enjoy

28. Schoonheidssalon La Belleza

29. Barbershop Triveni

30. Bij Carolien - medisch pedicure

31. Oog voor jou met Oane

19. Fietsverhuur Metz

20. Fietsverhuur Molenaar

Aannemersbedrijf Fa. Spoelstra

Installatiebedrijf Molenaar

Chris Kienstra Totaalbouw

Hoveniersbedrijf De Tuinman 

Waddenreisburo Gunda

Marijn Oud Muziek

Heksengoud - Amelander likeur

Zien & Doen

Eten & Drinken

Fietsverhuurders

Overig

Winkels & Beauty

Ontdek Buren

Tijdens een wandeling door Buren zie je nog steeds veel van de oude boerderijen terug. 

Een deel daarvan kreeg in de loop van de tijd een nieuwe functie, zoals woonhuis, winkel 

of museum. Met de historische route ontdek je stap voor stap welke gebouwen een 

bijzonder verleden hebben. 

Op de plattegrond hieronder vind je de locaties, aangeduid met de letters A t/m F. Zowel 

hier als op de andere zijde van de kaart lees je meer over deze historische plekken.

Natuur en cultuur

In het centrum van Buren staat het beeld van 

Ritskemooi, de legendarische heks van het Oerd. 

Volgens de sage leefde ze daar van het jutten en 

van alles wat de zee haar schonk. Toen haar zoon 

Sjoerd ging varen, werd het jutten voor haar 

steeds zwaarder en bedacht ze een plan. Op een 

stormachtige nacht ging ze naar het strand. 

Boven op een duin zwaaide ze met een lantaarn, 

waardoor een schip op de kust liep.

Toen de storm was gaan liggen en de dag 

aanbrak, vond ze tussen het wrakhout het 

levenloze lichaam van haar eigen zoon, Sjoerd. 

Niemand heeft haar daarna ooit nog gezien. Maar 

wie op donkere nachten goed luistert, wanneer 

de wind over het Oerd huilt, hoort in de verte de 

stem van Ritskemooi, roepend om haar zoon: 

Sjoeeeerd!

Scan de QR-code voor een overzicht 

met adres- en contactgegevens.

Rondom Buren vind je natuur in alle soorten en 

vormen. Ten oosten ligt het Oerd: een ruig 

duingebied met hoge toppen, diepe valleien en 

steeds veranderende kleuren.

Loop je verder, dan kom je bij de Hôn. Een open 

landschap van strandvlaktes, jonge duinen en 

richting het wad een enorme kwelder. Bij hoog 

water strijkt hier een indrukwekkende 

hoeveelheid vogels neer om te rusten. Rust, 

ruimte en prachtige natuur, op nog geen 

20 minuten fietsen vanaf het centrum van Buren.

Tip: wandel de historische route!

Het Oerd en de Hôn

Ritskemooi


